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Van de voorzitter 

 

Beste Waardrenners, 

Ik ben net terug van vakantie en heb weer drie weken volop per fiets kunnen 

genieten van de omgeving van 

Weert. Iedere dag een stukje met 

de vrouw van tussen de 50 en 70 

km met  onderweg tijd voor 

koffie, een picknick en het liefst 

ook nog een ijsje. Het mooie is 

dat je bij de fietstochtjes 

onverwachte dingen tegenkomt. 

Zo kwamen we langs een kanaal 

en ineens dreef daar in een 

gigantische jurk een 

operazangeres die enkele 

prachtige aria9s vanuit haar 

penibele situatie ten gehore gaf. 

Ik ben niet zo van de opera maar 

dit was echt geweldig. 

Een kilo of twee  zwaarder van 

het goede leven, pik  ik de draad  

van  het thuisleven weer op door 

me te richten op de mooie 

dingen die hier nog gaan komen. 

Natuurlijk is de verrassende en mooie Biesboschtocht die ik reeds heb verkend 

daar een onderdeel van. De 125 km gaat dit keer niet door de Drunense Duinen, 

maar door andere gebieden die qua schoonheid zeker kunnen wedijveren met 

voorgenoemd gebied. Wederom een aanrader dus. 

Ook heb ik al een stukje geschreven over de Plassentocht, zodat je na de 

Biesboschtocht je al kunt voorbereiden en verheugen op alweer de laatste 

toertocht van dit seizoen. 

Verder komt er - zoals eerder vermeld - een week na de Biesboschtocht, op 14 

september weer de fietstocht Krimpenerwaard in Beweging eraan. Dit worden 

twee routes van ongeveer 35 tot 40 km die door onze Kees Gelderblom zijn 

uitgezet en die ook in familieverband heel goed te fietsen zijn. En zoals u weet 

strijkt de club voor iedere fietser die voor ons fietst 5 euro op en doet u beide 

afstanden wordt dat dus 10 euro.  
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Leden van de Rabobank Hollandse IJssel krijgen van ons nog een mail omdat we 

ook weer meedoen aan de grote clubactie, waarbij de rekeninghouders weer 

enkele sportclubs mogen aangeven bij de Rabobank voor wie zij een goed hart 

hebben (wij hopen dat tourclub De Waardrenner daar bij zit). De uitslag van de 

stemming, die tussen 27 september en 11 oktober wordt gehouden, is dat de 

Rabobank weer een donatie in de clubkas zal doen, afhankelijk van het aantal 

stemmen die we hebben gekregen. 

Ook staan voor het einde van het seizoen het bekende  weekend Duitsland en 

het net zo bekende familieweekend nog op de rol. En vergeet niet onze 

seizoensluiting alvast in uw agenda te noteren. De afsluiting van het fietsseizoen 

zal dit jaar op zaterdag 26 oktober plaatsvinden. 

Vakantie is mooi, maar zoals reeds opgemerkt, thuis staan er ook nog tal van 

mooie dingen te gebeuren. 

Het bestuur wenst u gezonde en mooie fietstochten toe. 

 

Paul Schouten 
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Van de redactie 
 

Ook deze editie van ons clubblad is weer 

goed gevuld. Veel wetenswaardigheden 

worden ons aangereikt. 

Wetenswaardigheden die alle in relatie 

staan tot fietsen en wat daar allemaal 

mee samenhangt. Er wordt teruggeblikt, 

maar ook vooruitgeblikt, door hen die 

nauw betrokken zijn bij onze vereniging. 

Echter ook door fietsers die vanuit het 

verre Eindhoven de moeite namen om deel te nemen aan ons jaarlijks 

Raborondje Krimpenerwaard. Ook in dit redactionele stuk onze hartelijke dank 

aan Joep en Els die op hun 8eigen wijze9 hun belevenissen van de 6e juli aan ons 

toevertrouwen in dit clubblad. Ooit schreef ik een stukje in het clubblad onder 

het thema: 8wat heeft water(sport) met fietsen te maken9. Nu zou ik kunnen 

zeggen: 8wat heeft muziek met fietsen9 te maken. Lees u het zelf maar! Onze 

voorzitter laat in zijn voorwoord ons kennismaken met ervaringen die hij 

samen met zijn vrouw Louise tijdens 3 weken fietsen in Brabant en Limburg 

opdoet. Hij neemt ons ook mee met de Biesboschtocht en de Plassentocht. 

Hoe kun je de 2 tochten zo beschrijven als je vooraf niet zelf deze ook 

daadwerkelijk fietst. Nou dat doet Paul heel consequent. Alle tochten worden 

vooraf door hem verkend en hij laat niets aan het  toeval over!  

We worden verder geïnformeerd over de komende KIB-dag op zaterdag 14 

september. Joop Klein neemt ons mee in 8zijn memories9 terwijl Adri Boele ons 
meeneemt op twee toertochten die hij samen met Wim Verwaal altijd 

voorbereidt. Mooi Adri. Wij hopen =goed voorbeeld doet goed volgen=. De 
gebruikelijke vaste rubrieken over onze toertochten op de woensdagen en de 

zaterdagen passeren weer de revue. Ook kunt u weer kennisnemen van het 

sterritrooster dat Ruud Clerinck al vele jaren samenstelt. 

Zelf was ik te gast in restaurant <De Loet= waar ik een plezierig interview heb 

afgenomen bij Willem Borst, de huidige uitbater en bepaald niet onbekend bij 

onze Waardrenners. Al met al weer een lezenswaardige editie. We zien uit 

naar veel kopij voor de volgende editie! 

Rest mij om u, mede namens Carla, veel leesplezier toe te wensen.  

 

Gijs Zwijnenburg 
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Aanvullende informatie: 
 
 

 

De volgende clubbladen verschijnen 

op 23 oktober en 11 december. 

 

 

Kopij 10 werkdagen voor uitgifte inleveren, te laat aangeleverde kopij 

gaat naar het volgende nummer. Bij voorkeur per e-mail: 

redactie@tcdewaardrenner.nl of c.boheemen@upcmail.nl 

Wij danken u vast voor uw bijdrage. 

mailto:redactie@tcdewaardrenner.nl
mailto:c.boheemen@upcmail.nl


5  De Waardrenner Jaargang 36 – augustus 2019  

  

Jarigen in augustus, september en oktober 

Datum Voornaam Achternaam 

28 augustus Rudi Hak 

29 augustus Arjan Mollinga 

3 september Adrie Groenewegen 

9 september Corrie  de Groot-Burger 

12 september Ad Vos 

13 september Ron Otte 

16 september Kees Hofwegen 

18 september Michel Bouman 

19 september Adri Boele 

20 september Henri van der Pot 

24 september Cor  Kooijman 

28 september Arie  Van Vliet 

1 oktober Arie Nijkerk 

4 oktober Adri Veer 

8 oktober Mark Rijnders 

10 oktober Jos  de Gier 

11 oktober Ariën Noordegraaf 

12 oktober Carola Noordegraaf-de Boom 

13 oktober Anton Mudde 

15 oktober Frans Rademakers 

16 oktober Jan Molenaar 

18 oktober Piet Scholten 

19 oktober Kees Gelderblom 

22 oktober Gerrit Broere 
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CLUBRITTEN OP DE ZATERDAGEN. VERTREK VANUIT  

MY HEALTHCLUB KRIMPENERBOSWEG 4A  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL  

Vertrek om 08.30 uur. Groepen A en (B tenzij anders via Arco) 

 

7 september Biesboschtocht  Alblasserdam (zie info elders) 

14 september Krimpenerwaard in beweging, zie elders clubblad. 

21 september De Leuve Hoeve in Vuren. Samen met de Hooiberggroep. 

28 september  Naar de Sfeerstal in Nieuwveen 

5 oktober Plassentocht, zie elders in clubblad 

Vanaf nu start om 09.00 uur 

12 oktober Wassenaar. 

19 oktober Herfsttocht naar Bunnik 

26 oktober Laatste zomerrit naar Leimuiden 

2 november Eerste winterrit naar Puttershoek, start om 09.30 uur 

Elke zondag kan je een sterrit rijden en stempelen in De Loet. 

Woensdag  morgen zie elders in clubblad. 

Op zaterdag Hooiberggroep C (bericht via Kees) 

Zaterdag groep A berichten via Arco Melchers. 

Vertrek My Healthclub. Vertrektijd en locatie als groep B. 

 

Elke dinsdag een avondrit. 2 groepen A zeer snel en B snel vanuit           

My Healthclub om 18.30 uur. De laatste is op 20 september. 

 

Elke donderdag vertrekt een groep vanaf de parkeerplaats bij Surfplas om 

19.00 uur. Info via Arco Melchers. De laatste is eind september. 

Elke donderdag beginnen de Bredebandtochten weer vanuit My 

Healthclub om 09.30 uur. De laatste is eind september. 

 

Vragen of suggestie??? Bel me of mail: adri.boele@gmail.com 

Namens het bestuur, Adri Boele 0180-518532 of 06-14238738 

 

 

mailto:adri.boele@gmail.com
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CLUBRITTEN OP DE ZATERDAGEN. VERTREK VANUIT DE HOOIBERG 

Kanocentrum De Loet te Lekkerkerk. 

 

Vertrek om 09.00 uur / Groep C 

 

7 september Biesboschtocht  Alblasserdam. (zie ook info clubblad) 

14 september Krimpenerwaard in beweging. (zie info clubblad) 

21 september De Leuve Hoeve in Vuren. Samen met de B-groep Adri.  

28 september  Schaapje Smitshoek / Barendrecht. 

5 oktober Plassentocht Ouderkerk aan den IJssel (zie info clubblad) 

12 oktober Boer-Inn Kamerik. 

19 oktober Stayokay Biesbosch Dordrecht. 

26 oktober Laatste zomerrit naar Stadsboerderij Zoetermeer. 

Vanaf nu start om 09.30 uur 

2 november Eerste winterrit naar Puttershoek. 

 

Op zaterdag Hooiberggroep C (bericht via Kees Gelderblom) 

Zie ook de agenda op de website www.tcdewaardrenner.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcdewaardrenner.nl/
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Clubritten  op de woensdagen (B en C groep) 

Vertrek vanuit De Loet om  09.00 uur. 

Afstand circa 90 km. (ligt aan het weer) 

 

   4 september Boerin - Kamerik 

 11 september 9t Wapen van Maeslant - Maasland 

 18 september  Café De Haven - Roelofarendsveen 

 25 september De Banaan - Ooltgensplaat 

    2 oktober De Vang -  Nootdorp 

   9 oktober Geertjes Hoeve - Haarzuilens 

 16 oktober  8s Lands Bakkie - Zuidland 

 23 oktober  De Hooiberg - Schipluiden 

 30 oktober De Zwaan - Schoonrewoerd 

 

Vanaf nu vertrek om 09.30 uur 

Eerste winterrit  

6 november Het Geertje Zoeterwoude 

 

Vragen of suggesties ??  graag via app of mail 

wimverwaal@outlook.com       

tel: 06-10383942 

 

 

mailto:wimverwaal@outlook.com
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RESTAURANT <DE LOET= – LEKKERKERK  

 

STEMPELADRES VOOR DE STERRITTEN VAN TOERCLUB DE WAARDRENNER 

 

ELKE ZONDAG IN DE PERIODE MAART T/M OKTOBER VAN 10.00 TOT 11.30 UUR 

(m.u.v. vakantieperiode restaurant <De Loet=) 
 

ROOSTERPERIODE 01-09-2019 T/M 27-10-2019 

 

DATUM    STEMPELAAR              RESERVE 

 

01 SEPTEMBER  JAN HOFSTEENGE  RUUD CLERINCK 

 

08 SEPTEMBER  CEES DEN BESTEN  DICK VAN DER ENDE 

 

15 SEPTEMBER  RUUD CLERINCK  JAN DE JONG 

 

22 SEPTEMBER  DICK VAN DER ENDE  JAN HOFSTEENGE 

 

29 SEPTEMBER  JAN DE JONG   CEES DEN BESEN 

 

06 OKTOBER  JAN HOFSTEENGE  RUUD CLERINCK 

 

13 OKTOBER  STERRIT VERVALT I.V.M. VAKANTIE  8DE LOET9 
 

20 OKTOBER   CEES DEN BESTEN   DICK VAN DER ENDE 

 

27 OKTOBER *  RUUD CLERINCK  JAN DE JONG 

 

* Laatste sterrit die georganiseerd wordt.  
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Luijten Installatietechniek 

Verlengde Luijtenstraat 4, 2941 CH Lekkerkerk 
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Terugblik op het Raborondje Krimpen- en Lopikerwaard door  

Joep en Els Smits 

Zaterdag 5 juli 2019 , toertocht TC De Waardrenner: Krimpen aan de Lek. 

 

Bij aanmelding werd ons gevraagd of we wellicht een stukje over de te rijden 

toertocht, 75 km, zouden willen schrijven.  

<We= zijn Els en Joep Smits (70/71 jaar) uit Eindhoven. <Wij= zijn lange 

afstandsfietsers en juist terug van onze tocht van Eindhoven naar Barcelona, 

1749 km.  

Sinds 25 jaar fietsen wij in het weekend georganiseerde toertochten in 

Nederland. Dat gaf me, toen ik nog werkte, het gevoel een week weg te zijn 

geweest. De laatste 15 jaar zijn we vanaf onze oprit naar Compostella di 

Santiago, Rome, Milaan<> Venetië, Berlijn, Bordeaux, Nice, kriskras door 

Frankrijk en Italië, 10-eilandenroute Denemarken, Portugal c.a. gefietst. 

We fietsen dan in mei/juni dagelijks ± 80<100 km en zien wel waar we uitkomen. 

Altijd plek en in mei omdat dan de weidse vergezichten niet ontnomen worden 

door bijvoorbeeld maisvelden en het minder warm is. We kiezen onze weg over 

autovrije, -luwe wegen en lummelen zo door het achterland naar het Zuiden, het 

land ruikend en de meest onverwachte ontmoetingen tegenkomend. Doorgaans 

stoppend waar iets te zien of te horen is, vaak dan ook iets wat je niet verwacht 

had. 

Zo doen we dat ook tijdens onze toertochten in Nederland. Ik kijk op de 

toerkalender en kies (in overleg !) een rit, bij voorkeur in het groene hart of met 

water in de buurt, geen bos, want dat vindt Els het meest verschrikkelijk. Voelt 

zich dan opgesloten en mist de ruimte. Dit keer dus TC De Waardrenner. 

 

We werden zeer vriendelijk en ontspannen met een kopje koffie ontvangen. Dit 

gaf al direct een goed 8buiten zijn9 gevoel. 

Al direct vanaf het begin, nadat we de bocht over het bruggetje gemaakt 

hadden, werden wij, als Brabantse zandhazen, overweldigd door het wederom 

prachtige wijdse weidelandschap, of je de schoolplaten van Jac. Thijsse zag. 

Dus wederom de juiste keuze gemaakt. De oh9s en ah9s alsmede uitroepen 

prachtig, prachtig, vlogen me weer om de oren. Els houdt nu eenmaal niet van 

bos, twee bomen kan nog net, maar drie is al te veel. 

Voor bewoners van de streek waarschijnlijk niets bijzonders, maar wees je er 

a.u.b. van bewust in wat voor uniek gebied je woont en koester dit. 

Het fietsen ging als vanzelf, met name ook omdat de route zeer duidelijk gepijld 

was. Compliment en dank hier voor! Is soms wel eens minder. 
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In Willige Langerak fietsten we tegen < Het Witte 

Kerkje= aan. Dit stond open en dus even naar binnen 

omdat het ons bijzonder leek. Doen we vaker, met 

<bijzonder lijkende= kerken met name ook door 

onze achtergrond : ik ben vroeger organist geweest 

en Els zingt. Kerkje dateert van minimaal 1650 en 

bleek een bijzonder orgeltje uit 1886 te bezitten. 

Van de aanwezige vrijwilliger, de heer Koorevaar, 

mocht ik spelen en Els zingen (Lascia cio pianga van 

G.F. Händel). Niet gedacht toen we aan deze tocht 

begonnen. 

 

Daarna weer verder door dat wijdse wei/watergebied. Een ooievaar kwam 

overvliegen en een kwartiertje later fietsten we voorbij een nest met vijf 

ooievaars. En dan die volvette in volle bloei staande hortensiastruiken, 

vergeleken met die, zijn die in onze tuin, armzalige probeersels. 

 

Komend in Oudewater stond 

ook daar een kerkdeur (Sint- 

Franciscuskerk) open. Ook hier 

weer naar binnen en deze kerk 

bleek zich in een renovatie te 

bevinden. Prachtig reeds 

hersteld glas in lood en 

gerestaureerde beelden, elk 

beeld was door <een parochiaan 

geadopteerd= waardoor 

restauratie mogelijk was 

geweest< en als katholiek was ik 

verbaasd dat zich hier nog een 

interieur bevond dat de beeldenstorm had doorstaan. Verdere restauratie gaat 

door en kost natuurlijk veel geld. Echter goed dat zo9n cultuurmonument in 

stand blijft.  

Voorbij Oudewater zagen we groots aangegeven < Kersen te koop <, dus dat 

werd onmiddellijk een stop. Na luttele kersen verorberd te hebben weer verder, 

de oh9s en ah9s bleven. 

Uit de al enige tijd dreigende lucht, bleek inderdaad regen te komen, eerst wat 

miezerig maar toen toch ouderwets. Geen punt, capes uit de tas en verder.                        
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Dit in tegenstelling tot een groepje meiden die op Solexjes droog dacht thuis te 

komen en onder open bomen aan het schuilen was. Verder bleken twee Solexjes 

het begeven te hebben, dus <tegenspoed= alom. 

 

Het laatste uurtje hebben we dus in de regen gefietst, maar dit hebben we vaker 

gedaan, dus geen enkel probleem. Om half zes voldaan terug op de plek waar 

we  vertrokken waren. 

Kortom, wederom een mooie tocht gefietst, bijgepraat 

en voldaan naar huis. 

A.s. zaterdag wellicht de Gejo Kersen Tocht in Tiel. 

Alleen al voor de kersen zou je daar naar toe gaan!! 

 

Nogmaals dank voor aangename organisatie. 

 

Els en Joep Smits uit Eindhoven 

 

 

 

De fietsenzaak van krimpen aan den IJssel 

B. van der Velden Tweewielers 

 

 
 

IJsselstraat 33, 2922 AR Krimpen aan den IJssel, 0180-767 298 
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 De doorgeefpen door Joop Klein 

 

 Memories 

              

Op één van mijn vakantiereizen naar Italië, 

ontmoette ik een oude man. In één van de 

weelderige parken met uitzicht op de 

Middellandse Zee, zat hij op een bank, genietend 

van de zon en een eenvoudige lunch. Met 

bedachtzame hapjes at hij met smaak zijn 

boterham die hij die middag van thuis had 

meegenomen. 

Mag ik bij u komen zitten vroeg ik in gebrekkig 

Italiaans. Natuurlijk, sprak hij in het Engels, 

zorgvuldig wat kruimels uit zijn baard vegend. 

U komt hier niet vandaan, zei hij, mij met zijn 

verrassend heldere en bruine ogen aankijkend. 

Nee uit Nederland of Holland zo u wilt, zei ik. Dan 

zijn we allebei eigenlijk toerist, ik kom uit Israël 

maar geboren in Polen. Nu ben ik getrouwd met 

een lieve Italiaanse vrouw.  Dit werd de start van 

een interessant en bewogen gesprek. Hij begon 

te vertellen over zijn lange leven, weggevoerd 

door de Duitsers naar een concentratiekamp in 

Polen. Gescheiden van vader en moeder en 

zuster, maar bovenal van zijn grote liefde: 

SARAH. 

Hij staarde voor zich uit en schraapte zijn keel, ik heb geen van hen ooit 

weergezien. Op wonderbaarlijke wijze werd hij, geknakt maar niet gebroken, in 

1945 bevrijd om na veel omzwervingen in de nieuwe staat Israël aan te komen. 

Na een mislukt huwelijk, waaruit een dochter (Sarah) en een zoon (Levi) werden 

geboren, getrouwd met Gina, verhuisd naar Italië om zoals hij dat zelf zei, van 

een rustige levensavond te genieten. Als mijn tijd komt, zei hij, met tranen in zijn 

ogen, hoop ik op een weerzien met mijn SARAH. 

Allebei waren we stil en ontroerd met het besef dat ook wij beide elkaar nooit 

meer zouden zien. Nu ikzelf de leeftijd van de sterken heb mogen bereiken denk 

ik nog weleens terug aan die bijzondere dag. Is hij verenigd met zijn SARAH? 
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Onlangs belde er een jonge vrouw aan, bruine ogen en zwart haar. Ik ben          

Sarah, sprak zei: Ik wil u een bijdrage vragen voor de stichting "MENSEN IN 

NOOD". 

Ik was totaal verward en heb haar een donatie geschonken. Bij het weggaan 

zwaaide zij. Dag Sarah en dacht  DUS TOCH. 

 

Joop Klein 

 

P.S   moraal van deze ervaring; ons eigen 

levensverhaal is niet altijd interessanter dan dat van 

een ander. 

Ik geef de pen door aan Piet Roozendaal. 

 

Interview met adverteerder restaurant De Loet 

 

Het is even na 13.00 uur zaterdag 10 augustus als ik restaurant De Loet in 

Lekkerkerk binnenstap om daar een leuk gesprek te hebben met de heer Willem 

Borst, die samen met zijn vrouw Gaby, sinds 1992 dit restaurant overigens 

bekend bij veel 8Waardrenners9, runt! Met mijn neus val ik ook direct 8in de TC 
De Waardrenner boter9 omdat ik op 
het buitenterras de Hooiberggroep 

aantref die zojuist is teruggekeerd 

van de wekelijkse zaterdagfietstocht. 

En dat met dit weer&&&&.. want het 
stormt buiten met windkrachten 

tussen de 7 en 8. Petje af voor deze 

mannen. 

Willem, van oorsprong afkomstig uit 

Hillegom, is samen met zijn 8Duitse9 
echtgenote,  de eigenaren van dit mooie, rustieke restaurant in deze prachtige 

omgeving van de bekende 8Loet9. Zijn gastvrijheid blijkt al direct bij binnenkomst. 
Koffie, zo vraagt hij? Zo9n aanbod sla je natuurlijk niet af en weldra zitten we 
gezellig aan de ronde tafel en steekt Willem direct van wal. Deze omgeving, dit 

gebied en dit restaurant was voor hem bepaald geen onbekend terrein. Immers 

hij had als chef-kok gewerkt bij de vorige eigenaren, de familie Visser en kreeg in 

1992 de gelegenheid na een tip, dit restaurant over te nemen. Voorheen heeft 

hij onder andere gewerkt in het Hiltonhotel, waar hij zijn 8Gaby9 heeft leren 
kennen, in het Rijnhotel en hotel-restaurant De Stuw in Krimpen aan den IJssel.  
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Terloops komt ook nog zijn 

militaire diensttijd in Bergen-

Hohne ter sprake waar hij 

uiteraard ook zijn kwaliteiten als 

kok ten beste gaf. De eerste 10 

jaren heeft hij het pand en grond 

gehuurd en vervolgens na 4 jaar 

lang met de provincie Zuid-

Holland in de clinch gelegen te 

hebben, een pachtcontract 

kunnen afsluiten als eigenaar. En 

van deze beslissing heeft hij zeker géén spijt gehad. Ik kijk een tevreden eigenaar 

in de ogen als ik de vraag stel: 8en Willem hoe gaan de zaken nu9? Boven 
verwachting en zeer tevreden zoals het nu gaat. We hebben héél hard moeten 

werken om de uitstraling die het restaurant vroeger had, om te zetten naar wat 

het nu is. Daartoe werd in 2015 ook de aanbouw gedaan met onder andere een 

buitenterras dat aan één kant afgesloten kan worden met een glazen wand. Het 

ziet er allemaal héél gelikt uit en ik kan mij voorstellen dat je als eigenaar hier 

echt trots op mag zijn. Uitstraling dat had het in 1992 niet en dat is er wel 

gekomen. 8De smoel9, aldus Willem is belangrijk. Dat dit ook de leden van onze 
TC De Waardrenner niet is ontgaan blijkt wel uit het feit dat zij restaurant 8De 
Loet9 wekelijks gebruiken als start- en aankomstadres. Hiervoor komt Willem 

zelfs vroeg zijn bed uit op woensdagmorgen om speciaal de zaak voor 8zijn9 
Waardrenners open te doen en een heerlijke bak koffie te maken. Koffie in z9n 
vele uitvoeringen en elk kopje vers gezet/gemaakt en niet op de bekende wijze 

zoals dit vroeger ging. Zodra de groep bij terugkomst een consumptie bestelt (ik 

denk meestal wel een biertje, GZ) serveert hij hen daarbij gratis een bitterbal. 

Blijkbaar heeft hij wat met fietsen en fietsers. Waar kom je dit nog tegen? In de 

loop van het interview wordt dit ook wel duidelijk. Dit restaurant is eigenlijk ook 

wel 9n soort fietscafé. Want niet alléén Waardrenners, ook vele andere 
fietsverenigingen weten 8De Loet9 wel te vinden. Daarvoor gaat Willem ook op 

zondagmorgen open en verwelkomt hij fietsers uit Alphen aan den Rijn, uit 

Sassenheim, uit Den Haag en uit Brabant. Want er zijn maar weinig 

8gelegenheden9 open op dit tijdstip, aldus Willem. Hij weet dan ook de kunst te 
verstaan om zijn restaurant zodanig in te richten dat het op het ene moment 

echt is ingericht als 8fietserscafé9 en 9s avonds de tafels gedekt worden met 
prachtige witte tafellakens zodat het direct weer een nette uitstraling heeft als 

restaurant dat geschikt is voor zowel de grote als de kleine eter. Als je hier bent 

geweest heb je écht gegeten en ga je niet met een 8hongergevoel9 naar huis.  
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Ook de opzet na de aanbouw van 

2015 geeft Wim en Gaby de 

gelegenheid om binnen het á la 

carte 8gebeuren9 plaats te geven 
terwijl buiten een groep zit te 

BBQ9en. Hiertoe staat ook een 

schitterende BBQ op het 

buitenterras. Willem benadrukt 

vervolgens ook de goede 

contacten die er intussen zijn met 

Adri Boele en Wim Verwaal. 

Goede communicatie is niet 

onbelangrijk. Als de weersomstandigheden een aanleiding zijn om niet te gaan 

fietsen wordt Willem keurig vooraf geïnformeerd en zo hoort dit ook. Voordat 

Willem het gesprek beëindigt, want zijn plicht roept weer in de keuken, vertelt 

hij nog terloops dat de nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging in januari a.s. 

op deze plaats wordt gehouden. Ook hiervoor zal hij zijn uiterste best doen!   

Zie voor meer informatie: www.deloet.nl 

 

Gijs Zwijnenburg  

http://www.deloet.nl/
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Terugblik fietstocht zaterdag 3 augustus Lekkerkerk – Heusden vice-versa 

  

Wat een mooie tochten maken we toch tegenwoordig op de woensdagen en de 

zaterdagen. Neem nou 3 augustus jl., de tocht naar Heusden. We vertrokken 

met een groep van circa 25 fietsers naar de pont van Bergambacht. Even vaart 

maken zodat we de pont van 09.00 uur konden halen, wat niet gelukte. Bij de 

afslag Lekkerkerk sloot Wim Verwaal aan en bij Bergambacht sloten Ron Wessel 

en Miranda nog aan. Aan de overkant stond ook nog Rinus Casteleijn op ons te 

wachten. Die was uit Den Bosch alvast hierheen gekomen en zou na Heusden 

weer terug naar huis gaan. Omdat de groep te groot werd vroeg ik aan de A-

groep leden of ze apart konden gaan. Ze hadden een GPX van mij ontvangen dus 

dat moest lukken. Dit advies werd ook opgevolgd. Miranda stond een beetje 

beteuterd te kijken omdat zij net haar fietscomputer van het stuur had gehaald 

en vervolgens laten vallen. Hij viel 

precies in een kier tussen twee 

rijplaten en een sinkhole. Weg was 

hij. Niet meer teruggevonden. Erg 

sneu voor Miranda. 

De rit voerde ons door de 

Alblasserwaard en na de brug van 

Gorkum maakten we even een 

ommetje die niet was gepland. 

Anders gereden, niet verkeerd. Via 

Uppel en Almkerk passeerden we dorpjes 

als Meeuwen en Babyloniënbroek. Piep- 

klein, je komt hier niet zo vaak en dus is het 

wel leuk. Geen Marianne Vos gezien helaas. 

Na Drongelen kwam de brug van Heusden in 

zicht, een Tuibrug, dat zie je direct. Dwars 

door de stad naar ons besproken 

koffieadres, een ijssalon. Over een prachtig 

pleintje waar de <snelle= groep bij een pannenkoekenrestaurant zat. Niet de 
afgesproken plek wel een mooie. Wij gingen naar de ijssalon. Tenslotte 

afgesproken dus kan je niet wegblijven. De koffie was prima, wel duur nl. € 2.75 
per kop. Wel met een mooi chocolaatje en slagroom en een glaasje water. Dus 

mooi aangekleed. We konden niet allemaal buiten zitten. Degene die dat wel 

konden zaten heerlijk in het zonnetje naast de andere toeristen. Heusden is 

beslist aan te raden om eens te bezoeken. Deze maand elke zaterdag een  
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brocante markt. Leuk voor de vrouwen 

en voor de mannen heerlijke terrasjes. 

En een prachtig oud centrum en een 

hele mooie haven langs de Bergse 

Maas. 

Terug over de Heusdense brug namen 

we afscheid van Rinus en vervolgden 

we onze rit langs de Afgedamde Maas. 

Via dorpen als Wijk en Aalburg en Veen 

kwamen we weer in bekend gebied. Woudrichem en de Gorkumse Brug. Ik 

besloot om via het fietspad langs de Merwede terug naar Alblasserdam te gaan 

wat niet op de GPX stond. Een rustig fietspad met mooi uitzicht over het water. 

Na de pont van Kinderdijk verliet bijna iedereen de groep op weg naar huis. Met 

4 vrouwen/mannen nog even een nazit in Krimpen aan de Lek en dan naar huis. 

Opnieuw een mooie fietsdag én 125 km op de teller.  

 

Adri Boele 
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Adri Boele schrijft aan de redactie van ons clubblad het volgende: 

 

Op woensdag 7 augustus was de 

bedoeling om naar Dixi in Brielle te 

gaan. Echter Wim had uitgerekend 

dat het wel wat veel kilometers zou 

worden dus werd besloten om naar   

8s Lands Bakkie te gaan in Zuidland. 

Over die veel kilometers kom ik later 

nog terug. We vertrokken zoals 

gewoonlijk in twee groepen. Groep B 

onder leiding van Wim met wel 15 deelnemers en ik met Rob op kop met zeker 

12 vrouwen/mannen achter ons. Via de Van Brienenoordbrug en vervolgens het 

Havenspoorpad naar Smitshoek. Vooraf was besloten dat bij regenachtig weer, 

Wim in Rhoon ging koffiedrinken, ik zou met onze groep bij regen het 8Schaapje9 
op zoeken voor de koffie. Wij hadden 

geen regen dus via de 8Spikecity9 brug 
naar Zuidland. Er stond een lekker 

bakkie wind op kop. De Gitar-man vond 

het wel meevallen met de wind. Lekker 

heel de dag in het zeugje gezeten 

natuurlijk. Nou, het waaide behoorlijk 

en Rob en ik hadden het best zwaar. In 

Zuidland aangekomen kwam de groep 

van Wim net voor ons binnen. Het was even een probleem om voor iedereen 

een stoel te vinden op het terras want er zat een grote groep dames die uit Zuid-

Beijerland op de fiets een afscheidstochtje maakten. Wij zaten er heerlijk tussen. 

Ook kwam er nog een andere groep binnen die niet hadden besproken zodat het 

een drukke boel werd. Ik had al snel door dat een tweede bakkie wel eens lang 

kon duren, dus nam ik koffie en 

tegelijk een cola. Dat tweede bakkie 

duurde inderdaad erg lang zodat Wim 

met zijn groep besloot te vertrekken. 

Wat een heerlijk adres is dit ook. 

Midden op een plein midden in 

Zuidland. Er was ook nog markt dus 

lekker gezellig. 
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Op verzoek van Gitar-man werd besloten om niet terug door de 

Heinenoordtunnel te gaan omdat hij een hekel heeft om dezelfde weg terug te 

fietsen als heen. Daarom besloot ik langs het Spui en dwars door Hekelingen 

terug naar de 8Spikecity9 brug en de grienden te gaan. Er waren namelijk te 

weinig grienden op de heenreis vonden sommigen, dus vandaar deze keuze. 

Langs het Spui met de wind vol in de rug ging het van Jetje. 30 km per uur ging 

het. Via de Gaddijk en de Spijkenisse boulevard naar de brug. Door de grienden 

kon ook niet helemaal want de weg was bij Rhoon afgesloten. Moesten we toch 

via de Essendijk naar Barendrecht. Het laatste stuk weer door de grienden en bij 

Heerjansdam door naar het Waaltje. Over de Alblasserdamse brug naar de pont. 

Met een leuke groep gingen we nog even napraten in 8De Loet9 bij Willem Borst. 
De teller stond toen op 99 km. Volgens Wim hadden we dan net zo goed naar 

Brielle kunnen gaan. De route die aanvankelijk gepland stond was nl. 90 km. Met 

105 km waren de meesten weer thuis. Wel een mooie dag achter de rug met 

een klein beetje <natte wind= op de terugweg.  
Het was de bedoeling om op zaterdag 10 augustus met 4 vrouwen/mannen op 

pad te gaan naar de Amstelkade. Maar de storm noopte ons om de keuze te ver- 

leggen. Ik vond het wel wat om naar Nieuwkoop te gaan en daar koffie te 

drinken. Kees zou dat ook doen met zijn groep. Later meldde Kees dat zij met 5 

deelnemers waren en het erg zwaar hadden vanwege de storm. Zij kwamen later 

aan in dat café. Wij waren inmiddels 

alweer vertrokken. Via de Meije naar 

Bodegraven. Ik liet de medefietsers 

gaan. Het ging me iets te hard tegen 

wind en ik zei dat ik even bij mijn zusje 

aan zou gaan. Die was helaas niet 

thuis. Dus dan maar alleen naar huis. 

Over de dijk naar Gouderak was het 

lastig fietsen. Veel wind van opzij is best link op zo9n dijk. Bij vv 8Gouderak9 werd 
er getraind dus dacht ik, ik ga daar even een bakkie doen. Kan ik even uitrusten 

en dan naar huis. Er was nog koffie van een uurtje oud die ik daarom gratis kreeg 

voordat ik de fiets weer op ging, het laatste stukje naar huis. Met 78 km op de 

teller zette ik mijn fiets in de stalling. Na het douchen even een heerlijk tukkie 

gedaan en Adri was weer het ventje.  

 

Adri Boele 
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Hollandse IJssel in beweging en 

Krimpenerwaard in beweging 

 

Op zaterdag 14  september 

organiseert Rabobank Hollandse 

IJssel weer een uniek event voor 

verenigingen, scholen en inwoners 

van de Krimpenerwaard. Er zijn  4 

wandel- en 2 fietsroutes uitgezet, 

met als middelpunt een 

horecaplein in het Loetbos met in 

de middag verschillende optredens. 

 

 

Voor elke deelnemer die aangeeft voor De Toerclub De Waardrenner te rijden 

en de fietsroute uitfietst, stort Rabobank Hollandse IJssel € 5,- op de 

verenigingsrekening. 

De wandel-, sprookjesbosroute en survivaltocht levert € 3,50 op.  
Bureau Mens & Groen heeft dit jaar een mooie nieuwe wandelroute uitgezet, 

die start in het Loetbos. De twee fietsroutes zijn uitgezet door Kees Gelderblom 

van TC De Waardrenner en natuurlijk zijn de routes uitgepijld. Er is een route 

West en een route Oost elk van ongeveer 38 km, prima te doen met vrouw en 

kinderen en kleinkinderen en er zijn bij alle startpunten ook rustpunten, zie 

onderstaande lijst. 

 

Het is dus kosteloos en iedereen krijgt in het Loetbos een  consumptie 

aangeboden. 

  

Boezemmolen   Route Oost Oost Vlisterdijk 1 Haastrecht 

Loetbos Hooiberg Oost +West Loet 4 Lekkerkerk  

Kerk en Bazar Berkenwoude  Route West Dorpsstraat 20 Berkenwoude  

RTV Krimpenerwaard  

Bergambacht  Route Oost Dijklaan 47 a Bergambacht  

Achter de Kerk  Stolwijk  Route Oost Achter de Kerk Stolwijk  

Jachthaven WSV De Lek Route West Westzoom 9-a Krimpen a/d Lek  

Streekmuseum   

Krimpen aan den IJssel Route West IJsseldijk 312 Krimpen a/d IJssel  
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Je kunt starten tussen 10.00 uur en 14.00 uur. 

 

Natuurlijk mag je ook beide ronden rijden. 

 

Fietsplezier dus voor de hele familie. 

 

 

 

Oudheidskamer ofwel  

Ouwe Backery Ouderkerk 

aan den IJssel Route West Dorpsstraat 19 Ouderkerk a/d IJssel  

Beste Waardrenner(ster), 

 

Ook dit jaar is er weer de Rabobankclubactie , waaraan wij als Tourclub de 

Waardrenner net als vorig jaar weer meedoen. 

 

Als u een lid bent van de Rabobank Hollandse IJssel ontvangt u vóór de 

stemperiode, die loopt van 27 september t/m 11 oktober, van de 

Rabobank per post een unieke code, waarmee u via de stemsite kunt 

stemmen op uw favoriete sportvereniging. 

U ontvangt 5 stemmen, waarvan u maximaal één stem op dezelfde 

vereniging mag uitbrengen. 

Natuurlijk hopen wij dat u één van de stemmen gebruikt om op Tourclub    

De Waardrenner te stemmen waarmee wij van de Rabobank een 

geldbedrag ontvangen voor de clubkas. 

 

Vriendelijke groet en namens de tourclub De Waardrenner alvast dank 

voor uw stem. 

 

Paul Schouten 
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Kom als Waardrenner zaterdag 14 september 2019 in beweging&&&&&&&.. 
 

Ook dit jaar organiseert de Rabobank 

Hollandse IJssel, een fusie van 

Rabobank Krimpenerwaard en 

Rabobank Gouwestreek, opnieuw de 

Krimpenerwaard 8Kom in Beweging 

Dag9. Deze bank is betrokken bij de 

lokale gemeenschap en helpt deze 

graag vooruit door dichtbij het lokale 

verenigingsleven te staan en ze te 

helpen hun ambities te realiseren. 

Daarom wordt de Hollandse IJssel in beweging georganiseerd. Onze voorzitter 

tipt in zijn voorwoord dit niet onbelangrijke evenement, ook voor onze club, al 

even aan en vraagt elders in dit blad uw aandacht voor deze dag alsook voor de 

jaarlijks terugkerende actie  8RaboClubSupport9. Het is een sociale gedachte van 
deze coöperatieve bank om een deel van hun winst ieder jaar weer te geven aan  

verenigingen door het hele land waardoor ook wij als TC De Waardrenner 

kunnen doen wat ook één van de doelstellingen is van de Rabobank namelijk 

onze wereld, buurt voor buurt, beter maken!  
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Als redactie van dit clubblad willen wij alle leden van TC De Waardrenner 

oproepen om zaterdag 14 september massaal deel te nemen aan deze dag door 

één of liefst beide routes te fietsen die ons clublid Kees Gelderblom heeft 

uitgezet. Naast de door de bank GRATIS aangeboden consumptie onderweg, 

brengt uw deelname ook nog eens min. € 5,00 en max. € 10,00 p/p op voor onze 
verenigingskas. Met zoveel enthousiaste fietsers moet dit toch géén probleem 

zijn? We kunnen deze dag max. € 750,00 voor onze vereniging bij elkaar fietsen 
door gewoon uw hobby deze dag in te zetten voor onze vereniging en dan bent 

u ook weer eens vroeg thuis die zaterdagmiddag. Graag begroeten wij u 

zaterdag de 14e september 2019 bij één van de stempelposten. 

 

Vervolgens wijst Paul ook nog op de jaarlijkse Rabobankclubactie. Bent u lid van 

de Rabobank (opgave kunt u via de website van de Rabobank Hollandse IJssel 

doen) dan willen wij u in ieder geval vragen om 1 van de 5 stemmen die u 

ontvangt eind september, uit te brengen op onze TC De Waardrenner. 

Iedere uitgebrachte stem voor TC De Waardrenner levert geld op voor onze 

vereniging. Hoe meer stemmen, hoe meer geld! 

Van harte aanbevolen! 

 

 
 



32  De Waardrenner Jaargang 36 – augustus 2019  
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Biesboschtocht 7 september 2019 

 

We starten met alle afstanden de tocht door via het Boerenpad naar een mooi 

stukje langs de Groote of Achterwaterschap water te fietsen waar langs de 

bekendste molens van Nederland in een lange linie gegroepeerd staan. Men wil 

in verband met de veranderde klimaateffecten het water in deze boezem  met 

15 cm verlagen, en omdat dit effect heeft op het malen door de daar gevestigde 

molens, dienen er voor dit erfgoed de nodige aanpassingen te worden gemaakt. 

Ons niet bewust van deze problemen genieten wij daar van de omgeving en  

duiken we via de Zijdeweg de Alblasserwaardpolder verder in. Bij Bleskensgraaf 

splitst de route van de 45 km afstand zich af richting Wijngaarden om bij de 

Natuur- en Vogelwacht koffie te gaan 

drinken. Bij deze stop kunnen de 

deelnemers zich voorbereiden op het 

vervolg van de tocht over de 

Baanhoekbrug. De brug werd tussen 

1880 en 1885 gebouwd en in de 

Tweede Wereldoorlog zwaar 

beschadigd. In 1947 herbouwd en tussen 1978 en 1983 gerenoveerd en met een 

basculebrug uitgerust. De rest van de <fietsgenieters= gaan over Molenaarsgraaf 
naar het buurtschap Vuilendam. Al snel hierna fietsen de 75 km rijders via 

Ottoland naar Giessenburg om via Schelluinen na 40 km bij Werkendam aan te 

komen. Met volgens Trip Advisor de bijzonderheden zoals Fort Altena en 

natuurlijk het Nationaal Park De Biesbosch. De 125 km en 160 km rijders buigen 

af naar Groot-Ammers om over Nieuwpoort en Ameide in Lexmond aan te 

komen. Lexmond is een dorp in de gemeente Vijfheerenlanden in de provincie 

Utrecht. Het dorp is ontstaan aan de mond van de Laak, een riviertje dat rond 

1000 de Zederik verbond met de Lek. Het woord Lexmond betekent dan ook 

monding van de Laak en niet zozeer monding van de Lek. Na Lexmond gaat het 

via Hei- en Boeicop naar Schoonrewoerd en daar is het hoog 

tijd voor een kopje koffie in eetcafé De Zwaan. Na de stop 

splitst de 160 km zich af van de 125 km fietsers.  Deze 

kilometervreters gaan over Culemborg, Zoelmond en Asch 

naar Buren. In 1435 begon hertog Arnold van Egmont met 

het beleg van Buren. De stad werd ingenomen en heer 

Willem van Buren werd verdreven omdat hij zich tot vijand 

van de hertog had uitgesproken in 1418. Ironisch genoeg 

werd de Hertog op zijn beurt in 1465 door zijn eigen zoon 
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gevangen genomen en naar Buren 

overgebracht waar hij 6 jaar                            

in gevangenschap moest leven. Na 

Tricht, Beesd, Rumpt komen zij dan 

na deze extra ronde aan in Asperen 

met zijn Fort als onderdeel van de 

waterlinie waar zij worden verenigd 

met de medestrijders van de 125 km. 

Op hetzelfde parcours gaat het dan 

naar het dorp met de glasfabrieken genaamd Leerdam om dan door Heukelum 

in het mooie Lingebos te belanden om daar te genieten van wat de natuur daar 

te bieden heeft. Met de bosgeur nog in de neus gaan we naar Gorinchem, 

Werkendam en de bekende Kop van het Land om via Sliedrecht tjokvol 

fietsvitaminen bij de finish aan te komen. 

 

Paul Schouten 
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Een onverwachte ontmoeting&&.. 
 

Het journaal van maandagavond 19 augustus jl. was de aanleiding om dinsdag, 

de Eder- en Ginkelse heide op te zoeken. Dit jaar staat de heide prachtig in bloei. 

De heldere, frisse paarse kleur lokte ons de daarop volgende dinsdag de fiets en 

het fototoestel te pakken om te genieten van wat de natuur ons deze weken 

allemaal laat zien. Dan fiets je op enig moment ook door het 8Planken Wambuis9, 
een werkelijk schitterend gebied. Geen hert, geen ree, geen haas of konijn maar 

een&&. 

Fietsers stappen af, worden bang en fietsen zelfs terug of nemen een omweg 

door al lopend met hun fiets door het bos dat geweldige beest, want dat is het, 

te omzeilen. Reden voor ons om dit juist NIET te doen maar om deze prachtige 

sayagueasastier vast te leggen op de gevoelige plaat. Een verrassende 

ontmoeting deze middag. Geen hert maar een stier en wat voor één. 

Info: 

De Sayaguesa's komen van oorsprong uit Zamorra in het westen van Spanje. De 

gitzwarte runderen maken indruk met hun hoorns, maar zijn rustig en vriendelijk, 

aldus Natuurmonumenten. Het primitieve Spaanse ras is eeuwenlang gebruikt 

als trekdier, maar dreigt nu uit te sterven. Natuurmonumenten laat de 

Sayaguesa's grazen op de heidevelden van Planken Wambuis zodat die niet 

dichtgroeien. De kudde telt nu in totaal 26 runderen. 

 

Gijs Zwijnenburg
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Restaurant 't Hooghe Water 
 

Groenedijk 48 | 2904 LB Capelle aan den IJssel | 

www.hooghewater.nl | mail@hooghewater.nl | T (010) 4426305 
 
 

 

http://www.hooghewater.nl/
mailto:mail@hooghewater.nl
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Organiseert op zaterdag 

5 oktober 2019 

DE 

 

Start: 

SPORTHAL DE 

DRIE MAENEN 
Abelenlaan 1, Ouderkerk a/d IJssel 

 
Vrije toertocht 45, 75 en 125 km (uitgepijld) 

Start tussen : 09:30-10:30 uur (45 km) 
09:00-10:00 uur (75-125 km) 

groep(75 en 125 km) vertrek ± 9:15 

 
Bij de start gratis een kopje koffie (kwaliteit bij de drie Maenen!!) 
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Plassentocht 2019 

 

Al weer de laatste toertocht van dit fietsjaar maar naar ik mag hopen niet de 

laatste fietstocht, want het blijft zaak je te blijven laven aan een portie 

fietsgeluk. 

De start is weer vanuit sporthal <De Drie Maenen= in Ouderkerk aan den IJssel 
waar we ook dit jaar weer welkom zijn. We starten met een stukje over de 

IJsseldijk en na het passeren van de 

Lageweg, komen we via Gouderak aan in 

Gouda. De stad bij de samenvloeiing van de 

rivieren de Gouwe en Hollandse IJssel. 

Dankzij de binnenvaart over deze rivieren 

groeide Gouda in de middeleeuwen uit tot 

een belangrijke stad. In 1272 kreeg de stad 

stadsrechten en kreeg bekendheid door de 

fabricage van kaarsen, pijpen, Gouds plateel, stroopwafels en niet te vergeten 

de o zo drukke  jaarlijkse Kaarsjesavond. Maar we gaan de stad al weer snel 

verlaten richting Reeuwijk, waar na 17 km de 45 km rijders afscheid nemen van 

de overige toerfietsers om via Sluipwijk, wat prachtig is gelegen tussen de 

Reeuwijkse plassen, naar Haastrecht te fietsen om daar van de koffie te gaan 

genieten. De overige fietsers van de langere afstanden fietsen dan via Tempel 

naar Zwammerdam, de plaats die heel vroeger het Romeinse fort "Nigrum 

Pullum" (zwarte grond) met vlootfaciliteiten had. Later werd de plaats 

Suadenburcherdam genoemd, naar de (illegale) dam bij Suadenburg. Deze dam 

hield het water buiten Holland, tot ergernis van de bewoners aan de Utrechtse 

kant. Die beklaagden zich bij de Duitse keizer en zij kregen gelijk. Uiteindelijk is 

de naam Suadenburcherdam verbasterd tot het huidige Zwammerdam. Daar is 

dan een koffiestop voor de 75 km fietsers in café Watersport, die na opgefrist te 

zijn vervolgens via Bodegraven, Reeuwijk weer doorkruisen om dan vervolgens 

via Gouda in Haastrecht te belanden en daarmee ook dus weer op dezelfde 

route als de 45 km komen. De langeaftandrijders peddelen dan via Ter Aar en 

Langeraar langs de prachtige Langeraarse Plassen om bij Bilderdam uit te 

komen. Bilderdam ligt in de Wassenaarse Polder. Ten noorden van Bilderdam 

liggen de Westeinderplassen en ten zuiden liggen de reeds bekende Langeraarse 

Plassen. Een plassentocht in optima forma dus. En verder gaat het weer richting 

Kudelstaart over de Vuurlijn, Boterdijk richting Mijdrechtse Zuwe om uiteindelijk 

via Wilnis en een stukje Woerden in Noorden uit te komen waar de koffie of een  
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andere versnapering gereed staan. Ook deze fietsers gaan daarna weer naar 

Haastrecht om zich daar te voegen bij de 75 km en de 45 km toerders, maar niet 

voordat er eerst weer volop is genoten van het rijden langs De Meije en over het 

gebied van Bodegraven en Reeuwijk natuurlijk. Vanuit Haastrecht gaat het over 

Stolwijk met als toetje de Kijfhoekse 

Kade en de Loet voordat het 

eindpunt is bereikt. En natuurlijk 

danken we Jan de Jong, de uitpijlers, 

voorrijders, penningmeester, 

sponsoren en natuurlijk de 

stempeldames voor hun tomeloze 

inzet. 

Paul Schouten 

 

 
Enkele fietsoneliners: 

 
➢ Een fiets blijft niet staan als er niemand op zit en valt 

niet om als er iemand op rijdt. 

 

➢ Sommige hellingen in de Tour zijn zo steil, dat de 

omwonenden er nog nooit iemand hebben zien 

fietsen. Vandaar dat bekijks. 

 

➢ Zakendoen is als fietsen. Je blijft in beweging of je valt 

om. 

 

➢ Het leven is als het berijden van een fiets. Om je 

evenwicht te houden, moet je in beweging blijven. 
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Samenstelling bestuur 

 

Voorzitter: Paul Schouten, voorzitter@tcdewaardrenner.nl 

06-20466237 

 

Secretaris: Richard van Schaaik, secretariaat@tcdewaardrenner.nl 

0180-324676 

 

Penningmeester en ledenadministratie: Ina de Jong 

0180-682122 penningmeester@tcdewaardrenner.nl 

 

Overige bestuursleden: 

Adri Boele o.a. clubritten adri.boele@gmail.com 

0180-518532 

 

Ariën Noordergraaf, PR arien68@icloud.com 

0180-516464  

 

Jan de Jong o.a. routes janfdejong@hetnet.nl 

0180-682122 

 

Clubblad: Gijs Zwijnenburg, Carla van Boheemen, Jan en Ina de Jong en 

een heel legertje bezorgers/bezorgsters. 

TC de Waardrenner Contactadres: 

Tijm 49, 2925 SP Krimpen aan den IJssel 

Rabo NL92RABO0361920822 

t.n.v. TC de Waardrenner (Krimpen aan den IJssel) 

email: info@tcdewaardrenner.nl 

 

Contributie 2019 TC de Waardrenner 

 Afdracht 

NTFU 

 

€ 

Verz. 

NTFU 

 

€ 

Totaal 

NTFU 

 

€ 

Lidmaatschap 

Waardrenner 

 

€ 

Contributie 

met 

machtiging 

€ 

Contributie 

zonder 

machtiging 

€ 

Hoofdlid 19,54 15,75 35,29 31,86 67,15 68,65 

Jeugdlid 19,54 15,75 35,29 15,90 51,19 52,69 

M-lid 3,07 - 3,07 31,83 34,90 36,40 

Gezinslid 15,90 15,75 31,65 13,25 44,90 46,40 

Donateur - - - 15,00 n.v.t. n.v.t. 
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